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Hebreeën 1 en 2  
 
Benodigdheden voor deze bijeenkomst  

• Voor elke jongere een Bijbel en een Handreiking. 

• Een leidingdeel voor jezelf als leidinggevende. 

• Materiaal om een filmpje van ABC van het geloof te bekijken (alternatieve startopdracht 

en/of vraag 4) 

• Een bord of groot vel papier om een woordweb te maken (alternatieve startopdracht)  

 

Opening  

• Te lezen bijbelgedeelte: 

✓ Hebreeën 1  

✓ Hebreeën 2  

✓ Psalm 8 

✓ Psalm 2  

✓ De vele verwijsteksten uit deze hoofdstukken  

• Vanuit de belijdenis:  

✓ Nederlandse Geloofsbelijdenis, artikel 12 

✓ Nederlandse Geloofsbelijdenis, artikel 21 

✓ Heidelbergse Catechismus, vraag en antwoord 33   

✓ Heidelbergse Catechismus, vraag en antwoord 50 

• Suggesties om te zingen:  

✓ Psalm 8: 4, 5 en 9 

✓ Psalm 2:4 en 7  

✓ Psalm 104:2 

✓ Psalm 45:4 

✓ Psalm 97:4 

✓ Psalm 110:1 

✓ Psalm 102:15 

✓ Breng dank aan de Eeuwige  

✓ Hij kwam bij ons, heel gewoon 

✓ Kroon Hem met gouden kroon  

✓ Ontwaak gij die slaapt  

• Gebedspunten:  

✓ Dank de Heere dat Hij ons Zijn Woord gegeven heeft dat zo heerlijk spreekt over Zijn 

Zoon en Zijn werk voor ons.  

✓ Bid om de leiding van de Heilige Geest om dit bijbelboek dat niet makkelijk is te 

begrijpen en geloven.  
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Doelstelling  

De jongeren kunnen aan het eind van de bijeenkomst de volgende kernvragen beantwoorden:  

1. Wat weten we over de achtergrond van de brief aan de Hebreeën?  

2. Wat betekent het dat Christus meer is dan de engelen?  

 

Alternatieve (start)opdracht 

• Bekijk het filmpje van ABC van het geloof over engelen.  

• Bekijk het filmpje van ABC van het geloof over de Zoon.  

• Maak een woordweb over het bijbelboek Hebreeën.  

• Vellen papier voor de startopdracht.  

 

Achtergrondinformatie  

Hebreeën 1 en 2 

Deze hoofdstukken bespreken vooral de hoogheid van Christus als de Zoon van God.  

 

Hebreeën 1:1-4 

Deze verzen zijn in het Grieks één lange zin. Een indrukwekkende proloog, zoals een 

paukenslag waarmee een symfonie begint. Deze lange zin heeft als hoofzin: God heeft 

gesproken door de Zoon.  

Je krijgt hier gelijk inzicht in allerlei thema’s uit de brief:  

- verschil tussen de tijd van het Oude en Nieuwe Testament; 

- de unieke status van Jezus als Zoon van God;  

- Zijn reinigende werk;  

- Zijn verhevenheid. 

Je vindt in deze verzen ook vier tegenstellingen:  

- tussen voorheen en de laatste dagen;  

- tussen de profeten als boodschappers en de Zoon; 

- tussen de vaderen als ontvangers en ons;  

- tussen die ene openbaring van de Zoon en de vele malen en vele wijzen.   

In die laatste dagen leven zowel de lezers van deze brief als ook wij. De vaderen zijn de 

oudtestamentische aartsvaders.  

Over de Zoon worden in deze verzen zeven dingen gezegd:  

- Hij is de erfgenaam van alles;  

- door Hem heeft God de wereld geschapen;  

- Hij is de afstraling van Gods heerlijkheid, de afdruk van Zijn wezen;  

- Hij draagt het met het woord van Zijn macht;  

- Hij heeft de reiniging van de zonden voltrokken;  

- Hij zit aan de rechterhand van God;  

- Hij is ver verheven boven de engelen.  

De kern van hoofdstuk 1-2 vind je in 1:4: Jezus is meer dan de engelen. Jezus is de Zoon. Dat 

betekent een innigere (familie)band en een grotere erfenis.  
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Hebreeën 1:5-14 

Dat Jezus meer is dan de engelen, wordt door de schrijver in deze verzen met zeven citaten 

uit het Oude Testament ondersteund.  

- Psalm 2:7 – U bent Mijn Zoon.  

- 2 Samuël 7:14 – Ik zal een Vader voor Hem zijn en Hij voor Mij een Zoon.  

- Psalm 97:7 en Deuteronomium 34:43 – Alle engelen aanbidden Hem, de 

Eerstgeborene (Psalm 89:28).  

- Psalm 104:4 – Engelen en dienaren.  

- Psalm 45:7-8 – Gods troon en scepter.  

- Psalm 102:26-28 – U hebt de aarde gegrondvest; U bent Dezelfde.  

- Psalm 110:1 – Zit aan Mijn rechterhand.  

Deze citaten laten zien dat de Heere Jezus Zoon van God en Koning is. Hij is meer, hoger dan 

de engelen. Engelen zijn dienende geesten. Ze hebben een plaats in Gods reddingsplan, maar 

zitten niet op de troon. Zij staan ten dienste van God. De hoogste engelen staan voor God 

(Lukas 1:19), maar zelfs zij zitten niet aan Zijn rechterhand.  

Engelen zijn in wezen en functie lager dan de Zoon. In wezen: ze zijn geestelijke wezens en 

geen mensen van vlees en bloed. In functie: ze hebben een dienende taak, uitvoerend in 

opdracht van God. Engelen zijn ondergeschikt aan de Zoon. 

Zeven citaten corresponderen met de zeven stellingen in 1:2-4. Zeven is volmaakt. Engelen 

zijn oogverblindend maar de glorie van de Zoon is de lichtende majesteit van God Zelf! De 

Zoon doorstaat de vergelijking met de engelen glansrijk! 

Jezus’ verhoging boven de engelen heeft Zijn tijdelijke vernedering onder de engelen als 

keerzijde. Daarover gaat het in hoofdstuk 2, de verhouding van de Zoon tot de gemeente.  

 

Hebreeën 2:1-4 

Hier lezen we een vermaning, voordat de schrijver verder gaat met de relatie van de Zoon tot 

de engelen. Deze aansporing vormt het midden van deze twee hoofdstukken. Als zo’n grote 

zaligheid van de Heere Zelf komt, moeten wij – de schrijver sluit zich bij de hoorders in! – daar 

wel acht op geven. Komend van God Zelf, bekrachtigd door ooggetuigen en door God 

bevestigd.  

We vinden in deze verzen een ‘argumentum a fiori’: het argument gaat van kleiner naar groter. 

Onder de wet van Mozes was er al straf voor ongehoorzaamheid (kleiner), laat staan wat er 

volgt op veronachtzaming van zo’n grote zaligheid (groot)!  

Als het kleine al zo gestraft werd, hoe groot en zwaar zal de straf op het grote dan wel niet 

zijn!  

De boodschap van de Zoon van God is zoveel meer dan de boodschap van de engelen. Met 

het woord van de engelen wordt de wet van Mozes bedoeld. Deze wetten zijn eveneens 

bindend, daar doet de schrijver niks aan af.  

Maar als de wet van Mozes vergelding vereist voor ongehoorzaamheid, dan zal er als vanzelf 

een veel ernstigere vergelding volgen op het ongehoorzaam zijn aan deze zaligheid door God 

Zelf verkondigd.  

Uit vers 3 kun je afleiden dat de ontvangers van deze brief niet zelf ooggetuigen waren maar 

de blijde boodschap van anderen vernomen hebben.  
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God bevestigde Zijn Woord door tekenen, wonderen en krachten. Ook gaven worden 

genoemd, als zijnde geestelijke gaven en werken van God.  

De grote zaligheid wijst op het werk van Christus. Hij, de Zoon van God, heeft redding bereid 

voor al de Zijnen. Daar moeten de lezers op gericht blijven, dat mogen ze niet loslaten. Gods 

hoogste woord vraagt de hoogste aandacht!  

 

Hebreeën 2:5-18 

Hier schakelt de schrijver van de waarschuwende stijl in 2:1-4 weer over naar de uitleggende 

stijl, zoals in 1:5-14.  

Na het onderwijs over de relatie van de Zoon met God (hoofdstuk 1) volgt hier de relatie met 

de mensen. Het gaat over Christus’ plaatsbekledend lijden en sterven.  

In vers 5-9 wordt beschreven dat de wereld aan Hem onderworpen is, in vers 10-18 gaat het 

erover dat Jezus hiervoor mens moest worden.  

 

De komende wereld (vers 5) is de toekomst, de plaats van de redding, de glorie waar Christus 

al is binnengeleid, de volmaakte schepping waar de mens zijn bestemming bereikt. Deze 

woonplaats is voor Christus sinds de hemelvaart werkelijkheid, terwijl de gelovigen pas later 

deze bestemming bereiken.  

Aan wie is deze wereld onderworpen? Niet aan de engelen.  

Als antwoord klinkt hier Psalm 8: de komende wereld is onder het gezag van de hoofdpersoon 

van Psalm 8. Daarmee klinken eigenlijk drie antwoorden op deze vraag. De komende wereld 

staat onder het gezag van:  

- de mens (6-8);  

- Jezus (9);  

- het nageslacht van Abraham (16).  

In Psalm 8 verwondert David zich erover dat God Zich ontfermt over de zwakke mens. Toch 

mag hij heersen als koning!  

Met vers 9 komt de diepere betekenis van deze psalm. Wij zien Jezus! De mens faalde in het 

uitvoeren van zijn opdracht. Toen kwam Jezus om dat te voltooien. Hij vernederde Zich en 

werd minder dan de engelen. Zien is hier zien met het geloofsoog. Dan alleen zie je Zijn 

heerlijkheid en eer. Nu al is de Zoon in de hemel en draagt Hij de gloriekroon. Hij is de 

Leidsman. Alle gelovigen mogen Hem volgen, door de dood naar het leven, door lijden naar 

heerlijkheid.  

 

In vers 10-13 gaat het over de ene Zoon en de vele zonen. De Zoon laat vele zonen in Zijn 

luister delen. Dat is wat het moment van vernedering Hem opgeleverd heeft.  

God wordt geprezen (vers 10) als Degene om en door Wie alle dingen zijn. Alle eer aan God! 

Het is Zijn heilsplan dat door het offer van Jezus velen gered worden. Jezus is de 

Eerstgeborene, velen zullen door Zijn offer zonen van God mogen worden. Jezus is de 

Leidsman, de Voortrekker. Deze titel doet denken aan Mozes en Jozua die het volk naar het 

beloofde land leidden.  

De gelovigen zijn in Jezus geheiligd. Rein door Zijn offer. Toegewijd aan God, zoals de Zoon 

aan Hem toegewijd is.  
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Jezus schaamt Zich niet om de gelovigen Zijn broeders en zusters te noemen. Dit is de taal 

van belijden, publiek erkennen. Het roept de gedachte op van een gezin. De woorden uit Psalm 

22 en Jesaja 8 spreekt de Heere Jezus hier en nu tegen Zijn broeders en zusters. Wat een 

troost!  

 

In vers 14-18 lezen we over het optreden van de Zoon voor Vaders kinderen. Hier wordt 

uiteengezet wat de Zoon gedaan heeft om hen te redden. Jezus moest mens worden, om hen 

in alles gelijk te kunnen zijn (uitgenomen de zonde). Alleen zo kon Hij de macht van de dood 

teniet doen, de duivel verslaan en hen verlossen.  

In vers 16 komt voor de tiende (en laatste) keer de vergelijking met de engelen aan de orde. 

De Zoon neemt geen engelen aan maar kinderen van Abraham. De naam Abraham spreekt 

van verbond, geloof en uitverkiezing. Zaad van Abraham is allereerst letterlijk: zijn nageslacht. 

Maar vervolgens mag je dit ook geestelijk lezen: de gelovigen zijn Abrahams kinderen.  

Alleen door te delen in het menselijk bestaan kon de Zoon de barmhartige en getrouwe 

Hogepriester zijn. Alleen in deze brief lees je over deze titel – Hogepriester – voor de Heere 

Jezus. De Zoon (hoofdstuk 1-2) is de Hogepriester (hoofdstuk 3-10).  

Barmhartig en trouw zijn eigenschappen van God; dit laat zien dat de Zoon niet alleen mens 

maar ook God is. Barmhartig is vol ontferming en medelijden. Trouw is volhoudend, loyaal aan 

God. Hij heeft volgehouden in al Zijn aanvechtingen. Daarom is Hij al ons vertrouwen waard. 

Daarom ook kan Hij de Zijnen te hulp komen. Hij weet wat ze meemaken. Hij is de barmhartige 

en trouwe Hogepriester! 

 

Verheven boven de engelen  

Van Hebreeën 1 vers 4 tot en met Hebreeën 2 vers 18 onderstreept de schrijver met tal van 

argumenten dat Christus ver verheven is boven de engelen. De auteur doet dat bewust. In het 

Oude Testament spelen de engelen een belangrijke rol in het overbrengen van Gods 

boodschap. Als de Joden in de dagen van het Oude Testament al gehouden waren om de 

boodschap van engelen ter harte te nemen, hoeveel te meer dienen ze dan acht te geven op 

Gods spreken door Zijn Zoon (vgl. Hebr. 2:2). Bron: Bijbel met uitleg  

 

Antwoorden op de vragen en suggesties voor gesprek  

Startopdracht  

-  

 

1. Persoonlijk.  

 

2.   

a. Persoonlijk.  

b. God heeft tot ons gesproken door de Zoon.  

c. Laatste dagen → voorheen  

Gesproken tot de vaderen → gesproken tot ons  

Gesproken door de profeten → gesproken door de Zoon  
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De Zoon heeft Zich eenmaal geopenbaard → vele malen en op vele wijzen heeft 

Hij gesproken door de profeten  
d. Jezus is meer dan de engelen.  

 

3. Persoonlijk.  

 

4.   

a. Deze opdracht kun je heel uitgebreid behandelen. Het gaat om een inventarisatie, om 

na te gaan wat de jongeren van het onderwerp af weten. Hierbij een aanzet tot een 

antwoord. Engelen zijn o.a. door God geschapen, dienstknechten van God, 

boodschappers van God, beschermers van de gelovigen. Engelen voeren Gods wil uit 

en loven en aanbidden Hem. In het Oude Testament vind je bijvoorbeeld engelen bij 

Abraham en Lot en bij de ouders van Simson en bij de ingang van de hof van Eden. 

We kennen de engelen Michaël en Gabriël bij naam. In het begin van het Nieuwe 

Testament zie je dat engelen een grote rol spelen in het aankondigen van de geboorte 

van de Heere Jezus.  

b. Het zijn geesten, ze dienen en ze zijn er omwille en ten dienste van Gods kinderen.  

c. Persoonlijk. Op deze vraag kunnen heel uiteenlopende antwoorden gegeven worden 

en dit kan ook weer nieuwe vragen oproepen. Het bekijken van het filmpje op ABC 

van het geloof kan helpend zijn.  

 

5. Psalm 2:7 – Jezus is niet zomaar één van de engelen, Hij is de Zoon, door God Zelf 

verwekt.    

2 Samuël 7:14 – Jezus is de Zoon van God. God is Zijn Vader.    

Psalm 97:7 – Beelden (en ook engelen) mogen niet vereerd worden, Jezus is God en 

moet aanbeden worden.  

Psalm 104:4 – Engelen zijn geesten die God dienen en Hem helpen.    

Psalm 45:7-8 – Jezus is een eeuwige Koning. Hij is gezalfd boven alle anderen. Hij is de 

hoogste, de grootste. Hij is God Zelf.   

Psalm 102:26-28 – God Die de hemel heeft geschapen zal Zelf in eeuwigheid bestaan.  

Psalm 110:1 – Jezus is de Heere Die aan Gods rechterhand zit.  

 

6.   

a. Het gevaar van afdrijven, afvallen van het geloof.  

b. Het woord van de engelen was al bindend, ongehoorzaamheid daaraan werd bestraft. 

Hoeveel te meer zal dan het woord van de Zoon bindend zijn, en hoeveel groter zal 

dan de straf zijn als je daaraan ongehoorzaam bent! De waarschuwing is om niet 

ongehoorzaam te zijn aan het woord van de Zoon.  

c. Tekenen, wonderen en krachten. Denk aan de wonderen die in het Nieuwe Testament 

beschreven staan: genezingswonderen, Jezus’ macht over de natuur, duivel, zonde 

en dood.  
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7. Dan doe je alsof het voor jou niet belangrijk is, terwijl het van levensbelang is! Je 

voorkomt dit door in geloof naar de Zoon van God te luisteren en Zijn woorden ter harte 

te nemen.  

 

8. Psalm 8.  

 

9.   

a. Jezus’ volgelingen zijn door het geloof in Hem geheiligd. Omdat God zowel Jezus’ als 

hun Vader is, zijn ze broeders.  

b. –  

c. Dat je door het geloof in de Heere Jezus kind van God en broer/zus van de Heere 

Jezus wordt. Dat is een ongelooflijk groot iets, dat is alleen mogelijk door Gods 

genade. Dat is een wonder! 

 

10. Persoonlijk.  

 

Slotopdracht 

-  


